
Het landje van geluk 
 
Waar snuif je fijnstof en CO2? 
Natuurlijk bij het tunneltracé. 
Geen paniek, want in de berm 
staat het nieuwe bomenscherm. 
Lijsterbes en populier 
berk en nog een soort of vier 
vormen samen de prille grens 
tussen weg en groene mens. 
Waar staan die bomen, nog klein van stuk? 
Nou, op het landje van geluk! 
 
Waar zie je Douglas-houten bakken 
in geometrische vakken, 
bio-planten op kleur in hokken 
om mens en dier hier naartoe te lokken? 
Waar zijn bankjes strikt taboe, 
want hangplek, dus te veel gedoe? 
Het concept kan niet meer stuk. 
Waar? Op het landje van geluk! 
 
Waar streven ze in korte tijd 
naar biodiversiteit,  
zodat dit tuintje wordt ontdekt  
door menig interessant insect? 
Sluipwesp, zweefvlieg, wilde bij, 
vlinder, oorwurm? Kom erbij! 
Allemaal welkom, stuk voor stuk. 
Waar? Op het landje van geluk! 
 
Waar hebben wormen een hotel, 
met eethuis waar zij naturel 
left-overs kunnen consumeren 
en zodoende composteren? 
Fruit en groente als taugé,   
koffiedik en groene thee, 
eierschalen, broccoli 
uit de keukens van Little C. 
Waar knagen die wormen hun tanden stuk? 
Nou, op het landje van geluk. 
   
Waar zijn de mensen die dit bedachten 
en die met vereende krachten 
tig vergaderingen hielden 
en met de instanties dealden? 
Die laveren tussen wensen 
van henzelf en andere mensen? 
Waar zijn ze, die met schep en hark 
zwoegen in dit minipark, 
de handen uit de mouwen steken 
om de plantjes op te kweken, 
vrijwillig in de aarde wroeten, 
met volle gieters sjouwen moeten? 
Hun inzet brengt ons van ons stuk 
Waar? Op het landje van geluk! 
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